
Vanuit de menigte spreidden mensen hun mantels of palm
takken op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen
en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Gezegend is

hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’
M

att. 21: 8-9

Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het
zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan

met de woorden ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam'. 
M

att. 26: 26



Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep
voorovergebogen: ‘Vader als het mogelijk is, laat deze beker
aan mij voorbij gaan. M

aar laat het niet gebeuren zoals ik
het wil, maar zoals u het wilt’

M
att. 26: 39

Jezus gaf een schreeuw en riep luid ‘M
ijn God, mijn God,

waarom heeft u mij verlaten?’ Nog eens schreeuwde Jezus
het uit, toen gaf hij de geest.

M
att. 27: 46,50



‘Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd
heeft'. 

M
att. 28: 6

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem

niet meer zagen.
Handelingen 1:9



Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich

als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen
neerzetten.

 Handelingen 2: 3-4


